Zondag 25 februari 2024 in de Lukaskerk,
tweede zondag van de veertigdagentijd: ‘Reminiscere’ (Gedenk)

Voorganger: Ds Erwin de Fouw, Ambtsdrager: Willem Bor
Muziek: Niels Zeven, kindernevendienst Tanca Minderhoud,
Bloemschikking: Jannet Schuurman en Corrie Hoogendoorn

Welkom door ambtsdrager
Gemeente gaat staan
Kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Intochtspsalm: 25, verzen 1, 2 en 3
Moment van stilte
Votum en groet
Gemeente gaat zitten
Kyriegebed
Kinderen - de doos
Zingen (projectlied): ‘Daar komt een man uit Anatot’

1. Daar komt de man uit Anatot,
hij deelt de woorden uit van God:
Hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Maar niemand luistert naar zijn stem
in heel Jeruzalem.
2.De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk,
De scherven brengen geen geluk:
Hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Jeruzalem zal onder gaan.

Er is geen redden aan.



Schriftlezing : Jeremia 18, 1-12; 19, 1-2, 10-13

Zingen: 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
Evangelielezing: Marcus 9: 2-10

Zingen: 544, ‘Christus naar wie wij heten’, verzen 1 en 2
Overweging

Muziek

Zingen: 544, 3, 4 en 5

Mededelingen door de ambtsdrager

Collecten voor SIV vakantieweken en jeugdwerk eigen gemeente
De collectezakjes komen langs, u kunt via de app betalen en
overmaken naar genoemde gironummers.

Gebeden

Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen we:
368¢ (‘God in de hemelen’)

Gezamenlijk Onze Vader
Slotlied: 974, ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’, verzen 1, 2 en 5

Zegen afgesloten met verzameld liedboek 235,
(achterin liedboek geplakt) of een ander zegenlied.

De collecten zijn bestemd voor SIV vakantieweken en Jeugdwerk eigen
gemeente

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar:

1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den
Haag, ovv doel en collecte november.

2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900,

PGG Lukaskerk ovv doel en collecte november.

Bij de uitgang kunt u uw gave geven als bijdrage voor de koffie/thee



